—~— PORTRET VAN EEN JAGER

-

Jagende wereldreiziger of wereldreizende jager?
Jan Dams, de man met de rode baret en de duizend en

Tekst & Foto's: Guido Baeten

We hadden al vele verhalen over hem
gehoord. Jan Dams, gepassioneerd jager
en avonturier, een man die bekend is tot
in de Verenigde Staten en ver daarbuiten.
Een man ook die reeds vele malen de
cover haalde van gerenommeerde jacht-
tijdschriften overal ter wereld. Jan heeft
dan steeds zijn karakteristieke, rode baret
op het hoofd, zijn handelsmerk. Door de
jaren heen heeft hij ook onnoemelijk veel
awards en medailles behaald. Zo maakt
onder meer de Ullmann Award™ deel uit
van zijn collectie.

Zelf hadden wij een paar keer het genoe-
gen om samen met Jan te jagen in de Bel-
gische Ardennen. We leerden hem kennen
als gedreven jager, boeiend verteller en
bovenal een warm mens. Onlangs trok
JAGEN bij hem op de koffie. Samen met
hem genoten we van zijn unieke, onge-
ziene verzameling opgezette dieren van
over de hele wereld.

Als passie een leven bepaalrt...

ij het betreden van de trofeeénkamer in zijn prachtig
gerenoveerde woning in de Antwerpse Kempen, blijft
van iedere rechtgeaarde jager de adem even achter-
wege. Elk tentoongesteld stuk is een staaltje van vakmanschap
van de beste taxidermisten ter wereld. Daarnaast bevinden zich
in de trofeeénkamer ook verschillende bronzen kunstwerken
van Jan Fabre. Buiten de jacht heeft Jan Dams immers ook een
zwak voor kunst. JAGEN stelde Jan een paar pertinente vragen.

Wat is de reden voor deze zeer bijzondere verzameling? Is
het gewoon verzamelen of zit er meer achter?

leder stuk van mijn verzameling is uniek en als ik ernaar kijk,
vertelt het mij opnieuw het verhaal van de inspanningen en de
ontberingen die het gekost heeft om het te bemachtigen.
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Wanneer heeft die passie voor de jacht zich voor het eerst
bij u gemanifesteerd?

Er wordt wel eens gezegd dat ik geboren ben met een geweer
in mijn handen. Dat is natuurlijk niet zo. (lachje!) Maar ik ben
beginnen jagen op mijn tiende, ik heb de microbe en de passie
meegekregen van mijn grootvader.

Ondertussen heb ik gejaagd op alle continenten. In soms de
meest erbarmelijke omstandigheden. Sommigen zeggen wel
eens: hoe is het mogelijk zoveel geld uitgeven om ergens in een
God vergeten land zo te gaan afzien? Maar het is eenvoudig-
weg de drang naar avontuur en de honger om andere culturen
en werelden te ontdekken. Ik ga nooit alleen maar om te jagen,
maar ook om kennis te maken met de plaatselijke bevolking
en gebruiken. |k ben bij volkeren geweest die nog nooit een

blanke hadden gezien. |k werd steeds bijzonder gastvrij ont-
haald. Geloof mij, het is enorm verrijkend!

Maar het mooiste is de jacht in de bergen. ‘s Morgens blauw
van de kou wakker worden in een tentje, bij min 10°C de bevro-
ren sokken van de avond ervoor, terug aantrekken. Bij een pri-
mitief vuurtje wat te eten trachten te maken. Maar tien minuten
later door de bergen trekken in een adembenemend decor, dan
vergeet je werkelijk alle ellende en dat is puur genieten!

Wat drijft u om dergelijke reizen te maken en veel geld te
betalen om toch zo'n zware ontberingen te lijden?

Zoals ik al zei, daar is maar één antwoord op: de drang naar
avontuur! Kameraden van mij zegden wel eens: men kan beter
veertien dagen de gevangenis in gaan, liever nog dan veertien
dagen met jou op jacht te gaan.

Als ik ga jagen om een bepaald dier te strekken, dan ga ik er
ook voor de volle honderd procent voor en het afzien hoort

erbij. Het gekke is dat ik bijna in 50% van de gevallen niet tot
afschot kom, maar als ik die keer mijn doel niet bereik, zal ik het
opnieuw proberen tot het wel lukt.

Ik ben nu bezig om alle wilde schaap- en geitachtigen te pro-
beren bemachtigen. Tot nu staat de teller op 57 verschillende
soorten van overal ter wereld. De beste taxidermisten geven
deze dieren dan een tweede, eeuwig leven. Er zijn nog elf soor-
ten die ik wil bemachtigen en ik hoop dat tegen einde volgend
jaar te verwezenlijken. Ik begin ook stilaan de last der jaren te
voelen en denk eraan om wat rustiger aan te doen. Let wel, ik
zal ook enkel de dieren bejagen waarop de jacht wettelijk is
toegelaten!

Er hangt hier één dier in mijn collectie dat ik niet gedood heb,
namelijk de witte neushoorn. Dat is een reproductie in poly-
ester. |k heb dat dier toen namelijk geschoten met een verdo-
vingsgeweer. Het moest verplaatst worden naar een andere
regio, in het kader van een kweekprogramma. Toen het dier in
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slaap was geschoten, bleek dat de vrachtwagen voor het transport zich vast had gere-
den en niet tijdig terplaatse kon geraken. Aangezien een neushoorn niet langer dan
één uur verdoofd mag blijven, zat er niets anders op dan hem onverrichterzake terug
te wekken. Veertien dagen later vernam ik dat het prachtige dier door stropers was
afgemaakt! De stroperij van neushoorns en olifanten is in Afrika een zeer groot pro-
bleem. Ook de jacht op bushmeat legt, door de snelgroeiende Afrikaanse bevolking,
een zware hypotheek op de Afrikaanse fauna. Maar ja, ook wel begrijpelijk, als een
Afrikaan moet kiezen tussen zijn familie honger laten lijden of een antilope stropen om
op te eten, dan is de keuze natuurlijk vlug gemaakt. Hoe zou u zelf zijn?

Ik weet dat het geld dat ik uitgeef om een bepaald dier te mogen bejagen, ten goede
komt aan de plaatselijke bevolking en de fauna. Met de som die ik betaal om bijvoor-
beeld een leeuw te schieten worden wel tien andere leeuwen gered.

In uw trofeeénkamer ligt ook een ijsbeerpels. Via de media horen we vaak dat
die dieren het zeer moeilijk krijgen door de opwarming van de aarde. Hoe staat
u daar tegenover?

Dat dier heb ik gestrekt in 1992. Ik heb daarvoor toen 19 dagen over het ijs gezwor-

ven, samen met een Eskimo en 13 sledehonden. Het was enorm zwaar
om bij min 40°C in een tentje te slapen! Mijn gezel heeft gedurende die
19 dagen geen vijf woorden gesproken. Er werd gewoon geen energie
verspild met praten. Per dag moesten wij ook een zeehond schieten
om de honden te voeden en zelf te eten. De jacht op deze beren is
zeer streng gereglementeerd en tegenwoordig zijn er meer ijsberen
dan ooit tevoren. De dieren passen zich bijzonder goed aan de veran-
derende omstandigheden aan. Onlangs heb ik nog een documentaire
gezien op National Geografic Channel die deze trend bevestigde.

U kunt ons ongetwijfeld nog duizend jachtverhalen vertellen,
maar welk verhaal vindt u zelf heel bijzonder en wilt u nog mee-
geven aan onze lezers?

Och ja, er is nog het verhaal van de noodlanding met ons vliegtuigje
dat een defecte motor kreeg boven Namibié. Ik werd toen vergezeld
van mijn dochters en dat maakte het natuurlijk allemaal nog een pak
erger. Maar gelukkig liep het goed af. En de helikopterpanne boven

In de trofeeénkamer bevinden zich ook verschil-
lende bronzen kunstwerken van Jan Fabre. Buiten
de jacht heeft Jan Dams immers een zwak voor
kunst en die smelt in het werk van Fabre perfect
samen met zijn passie voor de jacht.
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In diverse tijdschriften wereldwijd verscheen de jager
met de rode baret. Jan Dams wist bovendien tal van
prijzen en trofeeén in de wacht te slepen.

gen hebben vastgezeten en ons voedsel moeten schieten om
te overleven.

Maar het verhaal van de leeuw in Kameroen was ook wel bij-
zonder. |k was daar op jacht zonder mijn eigen wapen en op
een dag moest ik een antilope schieten met een geweer met
richtkijker van een plaatselijke jager. Het dier moest na het
schot nog gevangen worden door de dorpelingen, maar het
kwam gelukkig binnen. Toen stelde ik vast dat de kogel 40 cm
te ver naar achter zat! De volgende morgen werden wij gewekt
door het gebrul van een leeuw, een leeuw waar de plaatselijke
bevolking al een hele tijd problemen mee had. Er werd mij ge-
vraagd om het dier uit te schakelen. lk was er niet zo happig
op, want het geweer dat daarvoor ter beschikking stond, was
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geen voorbeeld van precisie, dat had ik de avond ervoor al on-

dervonden! Een antilope niet dodelijk treffen is voor een jager

natuurlijk niet echt gevaarlijk, een leeuw daarentegen... Uit-

eindelijk is het mij, met een uitermate beredeneerd schot toch
gelukt om deze Kameroense leeuw met een zuiver bladschot uit

te schakelen. En de mensen van de plaatselijke gemeenschap
waren mij daarvoor zeer dankbaar. Wat mij ook opviel aan dit

dier, een mannelijke leeuw, was dat hij bijna geen manen had,
zoals het een dergelijk dier betaamt. Het is namelijk zo dat de

lange scherpe doornen in de plaatselijke acacia bush zorgen

voor een continue trimbeurt bij de mannelijke leeuwen.

De media willen ons al eens doen geloven dat de man in
de straat tegen de weidelijke jacht is. Wij weten natuurlijk
wel beter. Maar ik ken toch jagers die niet durven uitkomen
voor hun jager zijn. Hoe gaat u daarmee om?

“Ik ben fier dat ik jager ben en ik zal daar

ook altijd voor uitkomen!”

Hierop kan ik kort zij

zﬁeasam_a
Ammunitiorl, accessories, textile, gifts
Service and advice - Workshop

Hartelijk dank, Jan, voor dit verhelderende gesprek en voor
uw laatste antwoord dat we zo graag wilden horen. We wen-

sen u nog heel veel Waismannsheil bij al uw jachtplannen! B

“Geinteresseerde lezers kunnen meer te weten komen over de

Ullmann Award op www.ullmannaward.de.
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